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Wie gingen er mee deze week 
 

 
 
 
 
 

Jarno.             Annika.            Sabrina.            Giel.                      
 
 
 
 

 
 Kevin.         Daphne.          Sander.    

 
 
 
 
 
 

 
De begeleiding  

 
 
Rosemarijn.                                                         Chayenne. 



 
Menu van deze week 

 
 
 
 
 

• Lente preisoep met wat verse toegevoegde 
groente en broodjes. 

• Bami met gehakt.  

• Uit eten, in het Restaurant van Landal. 

• cous cous met kip. 

• Patatje + een snackje 

• Risotto  

• Uit eten, Wok Garden een all you can eat 
restaurant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vrijdag 25 august Dagje op het park 
 
Eindelijk was het dan zover, de vakantie kon beginnen! 
Chayenne en Rosemarijn de reisleidsters van deze week 
waren als eerste op de buitenplaats in Arnhem. Daar 
was het even wachten op Kevin, Sabrina en Jarno. We 
hebben kennis gemaakt en samen wat gedronken. Toen 
startte de reis richting Den Bosch om daar Sander op te 
pikken, bij het van der Valk hotel. De reis verliep 
gezellig, maar we hadden wel wat files onderweg, door 
een ongeluk die op de andere rijbaan had plaats 
gevonden. 
 
Daarna door naar vakantiepark Duc de Brabant daar 
zouden we Giel, Daphne en Annika ontmoeten, want zij  
gingen rechtstreeks. 
Even was het een drukte van jewelste met ook ouders 
in het huis, medicatie overdracht, boodschappen die 
snel de koelkast in moesten en waar slaapt wie. 
 
Daarna gezellig wat gedronken en uit eindelijk om  
18:30 uur aan tafel voor een lente preisoep met wat 
verse toegevoegde groente en broodjes. Eenvoudig 
maar heerlijk en goed genoeg na zo’n eerste drukke 
dag. 



’s Avonds spelletjes gedaan zoals kwartetten en Jenga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zaterdag 26 augustus Beekse Bergen. 
 
Op tijd eruit, we zaten om 9:00 uur aan het ontbijt, 
lunchpakket mee, want vandaag staat Safari park 
Beekse Bergen op het programma. We hebben daar om 
alle beesten te zien een auto Safari, boot Safari en een 
deel gelopen door de Beekse Bergen. De foto’s spreken 
voor zich. 
’s Avonds heerlijke bami met gehakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zondag 27 augustus Dagje op het park 
 
Vandaag lekker uitgeslapen en een dagje Relaxen bij 
het huisje , zwembad en sommige zijn zelfs in de sauna 
geweest. Die sauna was goed heet, we hebben flink 
zitten zweten heerlijk. ’s Avonds heerlijk uit eten 
geweest in het Restaurant van Landal . ’s Avonds en  
‘s nachts voelde Kevin zich niet zo erg  lekker. Hij ging 
vroeg naar bed. 
De rest heeft de  avond verder door gebracht met 
spelletjes en een drankje met wat lekkers.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Maandag 28 augustus Dagje op het park en 
Biesbosch. 
 
 Op tijd opgestaan we zouden vandaag naar de Efteling 
gaan,  maar door een slechte nachtrust van een aantal 
zijn we toen maar lekker op het park gebleven. Er werd 
gezwommen , gebruik gemaakt van de sauna en 
sommige gingen naar de speeltuin.  
S middags naar de Biesbosch daar een rondvaart tocht 
gemaakt op een grote boot via rederij de zilvermeeuw. 
In Drimmelen zijn we gestart, het was een Prachtige 
tocht. 
Op de boot koffie en thee of een ander drankje met 
heerlijk appel gebak. Later hebben we ook nog van een 
borrelplankje met zijn allen genoten. 
 
 ‘s Avonds cous cous met kip gegeten en na het eten 
weer de hele avond spelletjes gespeeld. Dat was weer 
erg gezellig en vreselijk gelachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dinsdag 29 augustus Lange dag in de Efteling  
 
Vandaag vroeg op, want nu stond toch echt de Efteling 
op het programma. Na het ontbijt direct weg met ons 
lunch pakketje. 
Om 10:10 uur liepen we het park op, het werd een 
lange dag. Veel gezien, maar nog lang niet alles, want 
wat is de Efteling groot!!! In de avond hebben we een 
patatje gegeten + een snackje. Uiteindelijk verlieten we 
het park om 21:30 uur, nadat we de watershow hadden 
gezien. Wat was die watershow prachtig. Toen we terug 
waren in het huisje, gingen we allemaal direct naar bed, 
want we waren allemaal doodmoe van al die actie in de 
Efteling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Woensdag 30 augustus Dagje op het park 
 
Goed uitgeslapen, de ontbijttafel stond gewoon klaar, 
wie wakker was kon een broodje eten. 
Vandaag een dagje op het park. Zwemmen , sauna voor 
wie wilden en ook naar de speeltuin. 
 ‘s Avonds risotto gegeten en daarna bonte avond met 
chips en  toastjes en weer spelletjes gespeeld. Het was 
weer een bijzonder gezellig avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Donderdag 31 augustus Glow in the dark golf 
 
Onze laatste dag alweer wat is die week snel gegaan. 
We hadden gelukkig nog wel wat op het programma  
staan, namelijk Glow in de Dark midgetgolf en uit eten. 
We waren ingedeeld in drie teams, groepjes van drie. 
‘s Avonds gegeten bij Wok Garden, een all you can eat  
concept, zodat er een grote keus was en iedereen kon 
eten wat hij of zij wilde eten. Het restaurant zag er knus 
uit en het eten was heerlijk. 
Toen naar het huisje terug, even uitbuiken op de bank 
en daarna nog een spel gespeeld. Tassen/ koffers 
stonden al gepakt, zodat we ’s morgens alleen nog 
maar de laatste spulletjes erbij hoefden te doen, 
voordat de rits echt dicht zou gaan. Op tijd naar bed om 
22:30 uur was het stil boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vrijdag 1 september Terug naar huis 
 
Vroeg op gestaan 7:30 uur en 8:00 uur aan het ontbijt. 
Na het ontbijt koffers in de auto en wachten op de  
ouders van, Daphne, Sander, Annika en Giel zij zouden 
worden opgehaald bij het huisje. 
 
Om 10:00 uur vertrek richting Veenendaal voor Kevin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


